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Michaélkerk Leersum

Herdenkingsdienst in de Schermerij

November is de maand van gedenken en herdenken van de overledenen. Overledenen
van het afgelopen kerkelijk jaar, maar vaak ook al van veel langer terug. November is de
laatste jaren ook steeds meer een maand geworden waarin de media, tv en kranten, hier
aandacht aan besteden. Programma’s als ‘Voor wie steek jij een lichtje aan’ worden
volop bekeken. Veel uitvaartverzorgers verzorgen een dag of avond op de
begraafplaatsen met kaarsen en mooie teksten. Wat vroeger alleen gebeurde op
oudejaarsavond (in de protestantse kerk) en in de katholieke traditie op Allerzielen, is nu
gericht op november én gebeurt ook buiten de Christelijke traditie.

Wat ik zelf dan zelf weer mooi vind om te zien, is dat het toch pas ‘begint’ na Allerzielen,
2 november en afsluit bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar op 23
november. Zo blijft er toch iets van de christelijke traditie in geborgen.

Ook in de Schermerij worden ook de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar
herdacht. Veertien mensen die gemist worden: in de familie, bij vrienden, maar ook in
de woongemeenschap en de weeksluitingen. Deze dankdienst is op vrijdagavond 21
november om 19.30 uur in de ruimte van de weeksluiting op de 2° etage.

Tijdens de voorbereidingen van deze dienst
kwam ik een iets vernieuwde tekst tegen van het
aloude en bekende lied: ‘Wat de toekomst
brenge moge’. (Gezang 293, NLB 913).

Een lied geschreven door Jacqueline van der
Waals in 1920.

De kleine aanpassingen vind ik te mooi om niet
te delen.

1. Wat de toekomst brengen moge,
U geleidt mij aan Uw hand.

Moedig sla ik dus mijn ogen

naar het onbekende land.

Leer mijvolgen met mijn vragen;
Vader, wat U doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven,

0ok wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
En ik vraag U: God, waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,

als ik in Uw hemel kom!

Houd moed heb lief
en Ga met God.
Hartelijke groet,
Yolanda van der Stelt

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan mijn Vaders trouwe hand

loop ik met mijn ogen open

naar het onbekende land




BlJ DE DIENSTEN

Zondag 16 november

Op deze zondag gaat ds. Wienen uit Haarlem voor in de dienst. Ouderling en lector is
Marian Clarijs en achter het orgel zit Frank Firet.

Zondag 23 november - Eeuwigheidszondag

Op zondag 23 november gedenken we de broeders en zusters die ons in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn ontvallen.

In deze dienst is er, naast organist Frank Firet,
muzikale medewerking van Saskia van Hattem (harp)
en Marieke van Duren (dwarsfluit).

De lezingen voor deze zondagmorgen, ontleen ik aan
het leesrooster voor Allerheiligen.

Dat heeft te maken met het verschil tussen
Allerheiligen (1 november) en de afsluiting van het
kerkelijk jaar (23 november) die in de traditie van de
kerk ook wel Christus Koning wordt genoemd. De
laatste zondag van het kerkelijk jaar richt zich in het
rooster vooral op het koningschap van Christus en het
einde der tijden: het oordeel, de voleinding van de schepping, de komst van het
Koninkrijk in heerlijkheid. Dat zijn grootse, toekomstgerichte thema’s.

Op Allerheiligen ligt het accent anders. Daar gaat het om de gemeenschap der heiligen —
alle mensen die door de eeuwen heen in geloof hebben geleefd, en om de hoop dat ook
wij daarin mogen delen. De bijbellezingen (zoals Openbaring 7 en Mattels 5) spreken
van troost, volharding en verbondenheid over de grens van de dood heen. Omdat
Eeuwigheidszondag in onze traditie vooral een dag van gedachtenis en troost is, sluiten
de lezingen van Allerheiligen daar beter bij aan dan die van Christus Koning.

We lezen dus Mattels 5:1-12 en Openbaring 7:9-17 en focussen ons in het bijzonder op
het laatste vers: ‘Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de
waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Ds. Hendrik Mosterd

In beide diensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Ook worden de
diensten uitgezonden via www.kerkomroep.nl.



Gemeenteavond

Dinsdag 18 november, nodigt de kerkenraad u van harte uit voor de
gemeenteavond. Op deze avond zal ds. Hendrik Mosterd u eerst kort
meenemen in zijn kennismakingsperiode, tot nu toe.

Aansluitend gaan we in op het thema: Pastoraat; over zien en gezien worden. We gaan
hierover in gesprek met elkaar.

We eindigen de avond met een hapje en drankje, en ruimte voor ontmoeting.

De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in het Michaélhuis.

We hopen u allemaal te ontmoeten.

COLLECTEBESTEMMINGEN

Zondag 16 november

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Stichting Zending over Grenzen”

Zending over Grenzen is een christelijke hulporganisatie, die kansarme mensen
in Oost-Europa helpt te overleven en een beter bestaan op te bouwen. De hulp
die geboden wordt is praktisch en persoonlijke. De lokale medewerkers en
vrijwilligers gaan bij de mensen langs om hulpgoederen te brengen, sociaal-
emotionele steun te geven en hen te vertellen over de hoop die we vinden in God.
Zending over Grenzen werkt op diverse manieren in Albanié, Bosnié en
Herzegovina, Bulgarije, Moldavi€, Oekraine en Roemenié.

Het blijft niet bij het uitdelen van voedsel, kleding en andere hulpgoederen. We
bieden gezinnen en jongvolwassenen onder meer vakopleidingen, trainingen,
machines en andere hulpmiddelen aan om zelfredzaam te worden. We staan
naast hen en helpen hen om uit de armoede te stappen. Ook brengen we henin
contact met lokale kerkgemeenschappen, zodat ze in hun directe omgeving een
vangnet hebben en vriendschappen kunnen opbouwen. Zo veranderen levens.

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Beeld en Geluid.

Zondag 23 november

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Hospice De Wingerd”

Hospice de Wingerd te Amerongen is een zorgvoorziening waar in een rustige en
huiselijke sfeer zorg gegeven wordt aan ongeneeslijk zieke mensen met een korte
levensverwachting. Er is veel persoonlijke zorg en aandacht voor de zorgvrager en
diens naasten. De zorg is gericht op alle aspecten van het mens zijn en omvat
pijn- en symptoombestrijding, psychische en sociale ondersteuning en aandacht
voor de eigen spiritualiteit.

Uitgangspunt is: Voeg geen dagen aan het leven, maar leven aan de dagen.

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Bijstand in het Pastoraat.




De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen.
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood!

U kunt ons zendingsdoel steunen door uw gift te geven in de collectebus bij de uitgang,
via de app of over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision

Het nummer van de diaconie is:

NL 70 RABO 030211 16 97 t.n.v. diaconie Michaélkerk Leersum.
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op’#
NL 62 RABO 03737241 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.
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OMZIEN NAAR ELKAAR ‘

In onze gemeente zijn er vele contacten onderling. Het is mooi om te zien hoeveel, soms
onverwachte, lijntjes er onderling lopen. Soms kunnen we ineens iemand ‘missen’ of op
zoek zijn naar een adres.

In de hal hangt daarom het ‘MeelLeefBord’ (MLB) waarop namen en adressen van
mensen die wel een (extra) moment van aandacht kunnen gebruiken. Riek van Hussel
zorgt ervoor dat de lijst zo up-to-date mogelijk is. Mocht je, mocht u, er toch iemand op
missen, of er zelf behoefte aan hebben; geef dit dat dan aub even door of hang er een
handgeschreven briefje bij. Dan zorgt Riek ervoor dat deze naam bijgeschreven gaat
worden.

Geef alstublieft ook even aan de kerk door wanneer er ‘iets’ aan de hand is of wanneer u
op een bezoekje hoopt. Niet alles dat rondgaat in de wandelgangen, komt
vanzelfsprekend uit bij ‘de kerk’.

Met hartelijke groet,
Yolanda van der Stelt, Pastor 80+

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij:
- Mw. Reinie van de Lagemaat, (2 november)

- Dhr. Gerben Jacobs, (dankdag)

- Mw. Lia Reincke, (9 november)

Bloemengroet

Elke zondag staat voor in de kerk een mooie bos bloemen die later
door de diaken van dienst bij iemand wordt gebracht als groet van
ons allen. Misschien denkt u soms he, wat een donkere bloemen, of
waarom zit er niet meer kleur in het boeket? Wij volgen n.l. de kleur
van het kerkelijk jaar en dat zie je in de kleur van het boeket terug.




e Witis de kleur van het licht, de zuiverheid, gebruikt op de feesten die te maken
hebben met nieuwheid en verlossing, zoals eeuwigheidszondag, kersttijd en
paastijd, dat is t/m de zondag na hemelvaart.

e Paarsis de kleur van soberheid, wanhoop. We gaan in de adventstijd en in de 40-
dagentijd langzaam van donker naar licht, roze, wit.

e Rood wordt verbonden met vuur van de geest. (Pinksteren)

Alle andere zondag zijn de boeketten veelkleurig. We hopen dat u van alle boeketten
kunt genieten.
Namens de bloemencommissie, Greetje Jorritsma

Gebedskring

Vorige week kwamen we als gebedskring bij elkaar om samen te bidden en te danken!
Om onze Hemelse Vader te danken voor alles wat we dagelijks en steeds opnieuw van
Hem ontvangen: het dak boven ons hoofd, onze gezondheid en de goede
gezondheidszorg, voldoende te eten en het mogen wonen in een land waar je vrij bent
om je geloof te belijden en je mening te geven en niet te vergeten het kunnen genieten
van de prachtige herfstkleuren. Ook dankten we met de mensen die een
huwelijksjubileum mochten vieren, die weer herstelden na een ziekteperiode. We
hebben gebeden voor de zieken, de mensen die voor een operatie staan of (zware)
behandelingen moeten ondergaan, voor hen die na onderzoeken wachten op uitslagen,
voor de mensen die verdriet hebben door het overlijJden van een naaste, voor de
vervolgde Christenen, maar ook voor de kerkleiders en de wereldleiders, voor alle
slachtoffers in het verkeer en van natuur- en oorlogsgeweld, zoals in Soedan, Oekraine
en Gaza.

Jaren geleden schreef een nichtje op 11 november in mijn Poéziealbum: “Als het buiten
donker is en koud, zorg jij dan voor een lichtje? Laat dat zo stralen uit je hart en staan op
je gezichtje, dat allen die daar om je zijn, zich koest’ren in jouw zonneschijn”, een versje
geinspireerd door het-met-lichtjes-lopen op Sint-Maarten, 11 november. Of deze
Maarten ook iets te maken heeft met ons begrip mantelzorg weet ik niet, een feit is dat
het afgelopen maandag, 10 november, de dag was van “de mantelzorg”! Mantelzorg ...
waarvan ook sprake is in lied 221, dat we zondag zongen: “Zo vriendelijk en veilig als het
licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ...
Graag willen we u vragen met ons te bidden voor alle mantelzorgers, dat zij kracht
krijgen om hun zorg aan de naaste met liefde en volharding te kunnen doen.

Namens de gebedskring, Riek van Hussel

| BERICHTEN

Week van de mantelzorg, 10-17 november

DAG Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, geven we ieder jaar de
MANTEL ruim vijf miljoen mantelzorgers in Nederland een blijk van

pdo]:{e] waardering. Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, partner,
vriend, broer of zus of buur. Mantelzorgers vinden de zorg vaak
vanzelfsprekend, maar dat is het niet!

Binnen de Michaélkerk zijn er ook gemeenteleden die dagelijks mantelzorg verlenen. Zij
worden deze week in het zonnetje gezet. De diaconie brengt in deze periode een attentie
rond om de mantelzorgers te verrassen en te laten weten dat er aan ze gedacht wordt.

Een initiatief van MantelzorgL




Weet u dat u bij de Burgelijke gemeente als blijk van waardering een
mantelzorgcompliment kan aanvragen? Zie hiervoor de website van
Samenopdeheuvelrug.nl

Namens de diaconie,

Lia Reincke en Gerriétte Jorritsma

Vespers Advent

In de periode van Advent wordt in de Johanneskerk wekelijks een kort
avondgebed/vesper gehouden. ledereen is van harte welkom tijdens dit half uur van
zang, bijbelwoorden, gebed en stilte. Zo bereiden we ons voor op het Kerstfeest.

Data : dinsdag 2, 9 en 16 december

Tijd : 19.30 - 20.00 uur

Locatie : Johanneskerk, Lomboklaan 9

Hij kwam, hij zag, hij huilde

In de zondagmorgendienst op 9 november hebben we gelezen over Jezus die kwam en
zag en huilde over de stad die hij voor zich zag liggen vanaf de Olijfberg. Ik sloot de preek
af met een gedicht van de Australische dichter Les Murray (1938-2019). lemand deed na
de dienst de suggestie om het gedicht op de nieuwsbrief te zetten. Dat is een goed idee
want er gebeurt in een gedicht zoveel dat je dat nooit in één keer allemaal kunt horen.
Op deze manier heeft u de kans het te lezen en herlezen en nog even te verwijlen bij de
huilende man in de stadse omgeving.

Een doodgewone regenboog

Het bericht gaat rond bij Repin's,

hetgemompel doet de ronde in Lorenzini's,

in Tattersalls kijken mannen op van hun cijferkolommen,

de klerken van de Beurs vergeten het krijtje in hun handen,
en mannen met brood in hun jaszak verlaten de Greek Club;
er staat een vent te janken op Martin Place.

Ze kunnen hem niet tot bedaren brengen.

De kilometerslange files in George Street staan muurvast,
onwrikbaar. De menigte gonst van de opwinding

en nieuwe drommen stromen toe. Veel mensen rennen zijstraten in
die pas nog drukke hoofdstraten waren, en wijzen:

er staat daar iemand onbedaarlijk te janken.

De man die we omringen, die niemand durft te naderen

huilt gewoon, en verbergt dat niet, hij huilt,

niet als een kind, niet als de wind, als een man,

zonder misbaar, zonder zich voor de borst te slaan, en snikt
niet eens bijzonder luid, maar de waardigheid van zijn tranen

bant ons uit zijn ruimte, de holte die hij om zich schept
6



in het middaglicht, in zijn pentagram van verdriet,

en van achter in de menigte staren de uniformen hem aan

die hem wilden arresteren, en nu tot hun verbijstering merken

hoe iets in hen naar tranen verlangt, zoals kinderen naar een regenboog.

Over een paar jaar zullen sommigen zeggen dat hij was omgeven
door een halo, of een ring van kracht. Maar dat is kletskoek.

En sommigen, dat ze waren geschokt en wilden dat hij ophield,
maar die zijn er dus niet bij geweest. De stoerste macho,

de koelste kikker, de meest gevatte grapjas onder ons

zwijgt huiverend en wordt verteerd door een onverhoeds

vreedzaam oordeel. Sommigen in de menigte die meenden

gelukkig te zijn beginnen te schreeuwen. Alleen de kleinste kinderen
en die toekijken uit het paradijs komen dichterbij

en gaan aan zijn voeten zitten, samen met honden en stoffige duiven.

Belachelijk toch, zegt iemand naast me, en slaat zijn hand
voor zijn mond, alsof hij die woorden had uitgebraakt

en ik zie een vrouw die haar handen uitstrekt, stralend

en bevend, terwijl ze de gave der tranen ontvangt;

en alle anderen die haar volgen ontvangen de gave

en veel mensen huilen van pure aanvaarding, en er zijn er meer
die weigeren te huilen, uit angst voor welke aanvaarding dan ook,
maar de huilende man heeft ons niet nodig, zomin als de aarde,
de man die huilt negeert ons, en uit zijn verwrongen gezicht

en zijn gewone lichaam snikt hij geen woorden

maar pijn, geen boodschap, maar enkel verdriet,

hard als de aarde, doorzichtig, aanwezig als de zee

en wanneer hij ophoudt, stapt hij doodgewoon tussen ons door
veegt zijn gezicht af met de waardigheid van iemand

die heeft gehuild, en nu klaar is met huilen.

Gelovigen ontwijkend beent hij haastig weg door Pitt Street.

(Deze vertaling is van Maarten Elzinga en is te vinden in Les Murray, De planken kathedraal,
Amsterdam: De Harmonie (2013): blz. 34-37.)

Herinnering: Najaars-schoonmaakactie. Let op! Datum is gewijzigd.

[ In navolging van de voorjaarsschoonmaak, komt nu de

] najaarsschoonmaak er weer aan.

We zoeken vrijwilligers voor de grote najaars-schoonmaakactie op 27
november, vanaf 18.30 uur.

Graag opgeven bij Irene Hogendoorn of Reinier Bijkerk, via
beheermichaelkerk@pknleersum.nl



Weeksluitingen in de Schermerij

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot

21 november: Herdenkingsdienst met Yolanda van der Stelt
5 december: Diaken Marcel Sarot
19 december: Pastor Wies Sarot

JEUGD EN JONGEREN

Kindernevendienst

De volgende verhalen staan de komende weken centraal:

Zondag 17 augustus — Handelingen 27:1-44- ‘Storm op zee’

Paulus is als gevangene op weg naar Rome, waar hij zijn zaak
bij de keizer wil bepleiten. Hij maakt een lange zeereis, waarbij
onderweg schipbreuk geleden wordt. Paulus vertelt de andere
opvarenden dat ze op God kunnen vertrouwen: ze zullen het
overleven. Dat gebeurt ook.

Zondag 24 augustus — Handelingen 28:14b-31- ‘Vertel verder’

Paulus komt aan in Rome, waar hij zijn zaak wil voorleggen aan
de keizer. Hij ontmoet de leiders van de joodse gemeenschap
in Rome, die hem vertellen dat er geen aanklacht tegen hem is.
Twee jaar lang vertelt Paulus in Rome over de boodschap van
Jezus.

Jeugddienst in Amerongen

Aanstaande zondag is er om 10.00 uur een CYA-dienstin \

Amerongen. CYA staat voor Christian Youth Amerongen en pata Catechis je 2025:

deze bijzondere diensten zijn ervoor en door jongeren. Er _ 17 november

wordt nagedacht in de dienst na over onderwerpen die -1 december

dicht bij jongeren staan. Aan de hand van een Angeceiins

bijbelgedeelte proberen we zicht te krijgen op wie God is en e 19.00-20.00 uuf i i
wat het geloof voor ons dagelijks leven betekent. De CYA- | welkom in het Micha

band zoekt mooie liederen uit met bijpassende teksten.



VANUIT DE KERKENRAAD

Giften

De volgende giften werden ontvangen:
* € 20,00viaDhr. M. van de Herk wijk 4

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters.

Lia van de Lagemaat

LITURGIE

Orde van dienst — zondag 16 en 23 november

De liturgie voor deze zondagen is nog niet bekend.
In de loop van komende week zal deze op de
website verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl

Online meekijken

De onlineviering is -live of later- te volgen via
Kerkomroep:

www.kerkomroep.nl/kerken/10498.

De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via
kabel en website: www.regio90.nl.

Zondag 16 november

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Wienen, Haarlem
Ouderling: Marian Clarijs

Diaken: Arco van den Ham
Kerkrentmeester: Kees Gerestein
Lector: Marian Clarijs

Orgel: Frank Firet

Collecte Diaconie: st. Zending over
Grenzen

Collecte Kerk: Beeld en Geluid

Kerkdiensten komende periode

30 november: ds. Hendrik Mosterd

- Eerste adventszondag
7 december: ds. E. Braam

—Tweede adventszondag — JoZ!
14 december: ds. Hendrik Mosterd

Zondag 23 november

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Hendrik Mosterd
Ouderling: Martin van Herk
Diaken: Prisca van der Roest

Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat

Lector: Marjolein Veldhuizen
Orgel: Frank Firet

Collecte Diaconie: Hospice de
Wingerd

Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat

—Derde adventszondag - Viering Heilig Avondmaal



http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/

Activiteitenagenda

17 november
17 november
18 november
27 november
1 december
2 december
3 december
7 december
16 december

Open Ochtenden Michaélhuis
Het Michaélhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje...
- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
19.00 uur
16.00 uur
14.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

Catechisatie
Boekenclub

Gemeenteavond
Najaarsschoonmaak

Catechisatie
Gebedskring

Bijbelgesprekskring

Gebedskring
Gebedskring

- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.
Van harte uitgenodigd!

Michaélhuis
Michaélhuis
Michaélhuis
Michaélkerk
Michaélhuis
Michaélhuis
Michaélhuis
Michaélhuis
Michaélhuis

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 november 2025.

Kopij aanleveren voor donderdag 27 november, 18.00 uur bij Marian Clarijs
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